Yeşİlırmak  Islah  Çalışmaları tüm  hızıyla  sürüyor 


Devlet  Su  İşleri Samsun  7.  Bölge  Müdürlüğü,  Amasya  72. 
Şube  Müdürlüğü  tarafından  İS  gün  önce başlatılan  çalışmalar aralıksız  olarak  devam ediyor. 

Taşova  ilçe  mer¬ 


kezimizden  geçmekte olan  Yeşİlırmak  Nehri'nin  4,  S  km'lik  kısmında;  2016  yılı  kış  toplu  makinalı  çalışmalar kapsamındır  şedde  ve yatak  tanzimi  DSİ'ye ait  yedi  adet  iş  makinesi  Jle  yapılıyor.  Ha¬ 


va  şartlarının  olumlu olması  ile  Adnan  Menderes  köprüsü  çevresinde  yapılan  çatışmalar  yurdum  güzel  insanı  tarafından  keyif  ile  izleniyor. 

13  Ocak  2016  günü  ırmağın  yatağı  as¬ 


ma  köprü  ile  Bamya pazarı  arasında  değiştirilerek,-  ırmak  suyu Yeni  mahalle  isti  kametine  yönlendirildi. 

Cumhuriyet  mahallesi  kısmında  suyun azalmasını  değerlendiren  balıkçılar  ağlarla onlarca  balık  tuttular. 
Halk  arasında  "Bamya bar"  olarak  tabir  edilen mahal,  Galata  köprüsü çevresindeki  balıkhaneye  dönüştü. 

Tamamlandığın¬ da  ilçemizin  çehresini değiştirecek  bu  projeyi gerçekleştiren  Devlet Su  İşleri  ve  belediyeye teşekkür  ediyo  ruz. 


Bir  acı  haberde 

m 

İstanbul’  dan 


İlçemiz  Kavaloiuğu  köyünden  olup,  İstanbul'da  ikamet  eden Sezer  Ercan  (20)  hayatının  en  güzel  çağında yakalandığı  amansız hastalığa  yenik  d  üştü. 

3  yıldır  kanser 
hastalığına  karşı  mücadele  veren  Sezer,  il Ocak  2010  Pazartesi günü  İstanbul  Sancaktepe'de  tedavi  gördüğü  özel  hastanede  hayatını  kaybetti. 

Amasya  Derneklerarası  Futbol  Turnuvasında  Kaval  oluğu  köyünün  Futbol  takımında  top  oynayan  Sezer Ercan,  çevresinde  sevilen  bir  sima  idi. 


Merhumun  cenazesi  12  dan  Ayazağe  mezarlı-Ocak  2016  Salı  günü  ğında defnedildi. 
Sarıyer,  Reşitpaşa  Ca-  Merhuma,  Cenab-ı mi  inde  öğle  namazını  Allah'tan  rahmet,  yamüteakip  kılınan  ce-  kınlarına  sabırlar  dinaze  namazının  ardın-  leriz. 
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Başkam  Öztürk  2016  yılı hedeflerini  açıkladı 


Belediye  Başkam 
Bayram  Öztürk  "10  Ocak  Çalışan  Gazeteciler Günü"  dolayısıyla  İlçemizdeki  gazetecilerle  biraraya  geldi. 

13  Ocak  2016 
Çarşamba  günü  saat Q9.30'da  Çadır  Restaurant'da  yapılan kahvaltılı  toplantıya; gazetemiz  adına  Ahmet  Günaydın,  Taşova Haber  net  ve  TftT  mu- ha  biri  Cesa  rettin  Tuzla, Anadolu  Ajansı  adına Tevfik  Öztürk,  Gazetemiz  yazarlarından  Çi¬ 


mer  Celep,  Belediye Başkan  Yardımcısı  Kadir  Aydoğan,  Belediye Basın  Halkla  İlişkiler Sorumlusu  Ömer  Sayar katıldı.  Gazetecilerin sorularını  cevaplayan Başkan  öztürk;  "Çalışan  gazeteciler  günü nedeniyle  yerel  ve  yaygın  basının  muhabirleriyle  bi  r  araya  geldik. 
Basının  tartışılmaz  bir gücü  var,  halkın  yönlendirilmesi  noktasında  önemli  bir  görev üstleniyor.  Yerel  de  ol¬ sa  teknolojik  gelişme¬ 


ler  sonucu  ilçemizde  ki bir  haber  anında  büyük kesimlere  ulaşabilmektedir.  Basın;  doğru,  tarafsız  habercilik konusunda  ve  bizlerl yönlendirme  bağlamında  olumlu  eleştirileri  ile  bize  yol  gösterici  olmalıdır.  Basına her  konuda  yardımcı  oluyoruz.  2014'de  göreve  başladıktan  sonra aradan  21  ay  geçti. 
Artık  insanların  beklentileri  yüksek.  Geçmiş  dönemlerde  görev yapan  başkanlarımıza teşekkür  ederken,  ö- 
I enlere  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet  diliyorum.  Göreve  geldiğimizde  belediyenin  yüksek  meblağ  tutan  borçları  vardı,  gayrimenkul  lerinin  büyük  bölümü  satılmıştı.  Bunları mazeret  olsun  diye söylemiyorum,  ama  bilinmesinde  de  fayda var.  Kanalizasyon  ve yağmur  suyu  inşaatı devam  ediyordu  bazı eksikleri  ile  altyapı  çalışmaları  tamamlandı. 
Belediye  personeline maaş  ödeme  konusunda  sıkıntılçerisindeydi. 
Eski  belediye  binası  bile  İcrada  idi.  İS  Dcak 
2015  günü  icra  kalkıyor.  Maaşları  ve  esnafa olan  borçlara  zamanın¬ da  ödüyoruz.  İller  Bankası  ve  diğer  gelirlerimiz  kısıtlı.  Önceki  hizmetler  nedeniyle  İller Bankası  gelirlerinde kesintiler  var.  Biz  geldiğimizde  esnaf  belediyeye  mat  ve  hizmet vermek  için  tereddüt içindeydi,  şu  an  böyle 


bir  sıkıntımız  yok  ve  2 
yıllık  hedeflerimizi  tutturduk. 

Projelendirdiğimiz  3  ayrı  hizmete  hu 
yıl  başlayacağız.  2016 
yılında  Sanayi,  Yeni, Doğu  ve  Tepe  mahallesinin  kalan  bölümün¬ de  yapılacak  olan  alt yapı  çalışmaları  için malzemeler  geldi.  Bahar  mevsiminde  başlanacak.  Doğalgaza geçmemiz  bir  üst  lige çıkmamız  anlamına  geliyor.  Yeşil  ırmak  projemiz  gayretlerimiz  sonucu  altı  ay  erken  başladı.  2016  Ocak  ayında DSİ  tüm  iş  makineleri ile  ırmağın  ıslahı  için bütün  gücü  İle  çalışıyor.  İlk  etapta  Kocayar mevkiinde  tahkimat  ve ırmağın  temizlenmesi, devamında  taş  duvara alınması  ve  sonrasında park,  yaşam  alanları düzenlemesi  yapılacak.  Bu  çok  büyük  bir proje  ve  insanlarımızın büyük  bir  hayali  idi. 
İkinci  olarak  Çamlık, Herizdağ  mesire  yeri  projemiz  var.  90  dönümlük  alanda  park,  bahçe mesdd  ve  kır  düğünü İçin  tesis  yapacağız. 
Belediyemizin  kasasından  para  çıkmadan bu  projeyi  yapacağız. 
Bir  kısım  ödeneği  geldi. 
2016  yılında  bitirmeyi 
hedefliyoruz.  Bozulan yolların  kaldırım  ve parke  taşı  işlerine Cumhuriyet  mahallesinden  başladık.  Alt ya  pist  biten  ve  elektrik kabloları  yer  altına  alınan 

iDfcYürn  itıylu  3dE?| 


Ibİze  göre] 

Söz  İncileriyle 
Yorum 

Naci  Nû+Ufti'l 
OsmanlI  şiiri  mi  dersiniz?  Divan  Edebiyatı  mı dersiniz?  Bu  şiiri  sevenler  ondan  ayn  bir  tat  alır, ayrı  bir  lezzet  bulurlar.  Okuduğunuz  satırların İçinde  kadim  inançlarımız  ve  değerlerimiz üzerinden  bir  hayat  nizamı  üretme  gayreti görürsünüz  bu  şiirlerde... 

Osmanh  şairleri  dünyaya  gelişimizin  gayesini  anlamayı,  nereden  gelip  nereden  gittiğimizi öğrenmeyi  ve  bu  yolculuk  boyunca  kamil  insan  olmayı  hedef  atmışlardır.  O  nedenle  tasavvuf  ya  da OsmanlI  şiiri  bir  medeniyetin  şiiridir.  Baki,  Fuzuli, Nabi,  Mevlana,  Yunus  Emre  gibi  şairlerde  bu  medeniyeti  besleyen  arif  ve  münevverlerdir. 

_ ı3gyu-‘nı  tayfa  j.  de; 


Esnaf  Kefalet  Kooperatifi kendi  binasına  taşındı 


1971  yılında  kuru¬ 
tan  Taşova  S.  3.  Esnaf ve  Sanatkarlar  Kredi ve  Kefalet  Kooperatifi 
11  Ocak  2016  Pazartesi  günü  kendi  hizmet  binasına  taşındı. 

Yeşİlırmak  Mahallesi,  Uluköy  caddesinde  2013  yılı  Şubat ayında  başlayan  hizmet  binası  inşaatı,  223 
metrekarelik  alana  zemin -P-dört  kat  olarak yapıldı.  Pazarcılar  caddesine  bakan  cephede kalan  kooperatife  ait yaklaşık  400  metrekare  ise  açık  a  tan  otopark 


olarak  kullanılacak. 

Esnaf  Kefalet Kooperatifinin  açılış 
töreni,  30  Ocak  2016 
Cumartesi  günü  genel 


kurul  öncesi  gerçekleştirilecek  olup,  Esnaflarımıza  ve  ilçemize hayırlı  olmasını  dileriz. 


Taşova  ilçe  Emniyet  Müdürü  İlhan  Sönmez,  ilçede  asayiş  ve trafik  uygulaması  gerçekleştirdiklerin  i  söyledi. 

Güvenlik  tedbirlerini  artırdıklarını 
belirten  Sönmez,  15 
personelle  ilçenin  giriş noktasında  ve  umuma açık  yerlerde  genel asayiş  ve  trafik  uygulaması  yaptık. 


Sönmez,  yaptığı  açıktamada,  ilçenin  giriş noktalarında  yapılan kontrollerde  26  kişinin GBT  sorgulamasının yapıldığını  söyledi. 

Trafik  yönünden de  16  araç  kontrol  edildiğini,  kusurlu  bulunan  sürücülere  cezai işlem  uygulandığını belirten  Sönmez,  bu tür  denetimlerin  ilçe halkının  huzur  ve  gü¬ 


venliği  için  gerçekleştirildiğini  ve  bu  tür  uygulamaların  zaman  zaman  devam  edeceğini kaydetti. 

Vatandaşların  da bu  denetimlerden memnuniyet  duyduğunu  dile  getiren  Sönmez,  "Vatandaşlarımızın  huzuru,  can  ve mal  güvenliği  bizler  içiıı  önemlidir,rdedi. 


FURK  KIZILA ŞUBE  BAŞKAN» 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Telli  Dede  mesleğinde ilçemizden  de  eski 


Aleti  Uluköy  köyünden  olup;  91  yaşını  şeride bırakan  Sclahattin  Telli, 
74  yıldır  elinden  ayakkabı 
bıçağını  bırakmadan  ilçemiz  insanın  ayakkabısını  tami  ı- ediyor. 


İki  koltuk  değneği 
He  sabahın  erken  saatlerinde  Tekel  sokak,,  Merkez  çarşı  camii  dükkanlarındaki  i;  yerine  gelen Selahattin  dede,  çalışma masasının  başına  geçe¬ 


rek,  "Eskiden  çarık,  lastik ve  ayakkabı  tamiri  yaparak  geçimimizi  sağlıyorduk.  İşlerimiz  iyiydi.  Ancak  teknolojinin  gelişmesi  bizim  işimizi  azalttı.11 
Dedi. 

Kunduracı  mesleğinin  eskiden  iyi  olduğunu  fakat  her  şeyin  tabakalaşmasından  dolayı artık  yaptıklarını  yeni neslin  beğenmediğini vurgulayan  Telli,  "ayakkabı  tamirciliğinin  bitme noktasına  geldiğini"  söyledi. 

Mareşal  Fevzi  çakmak  ’ı  gördüğünü  anlatan Telli  dede  evli  4  çocuk  babası  ve  IS  torun  dedesi  olduğunu  söylerken,  36  ay 


askerlik  yaptığın  t  anlattı. 

Gözlerinin  artık  zayıfladığım  dile  getirirken çilerinde  74  yılın  İzlerini taşıyordu.  Akşam  saatlerine  kadar  ekmek  parası kazanmak  için  çahşan Telli  dede,  kimseye  muhtaç  olmadan  mesleğin severek  yapıyor. 

bir  günün  yorgunluğu  ile  tezgahını  toplarken,  ayakkabı  tamirciliği sanatına  merak  kalmadığını  ve  heves  edip  bu mesleği  öğrenmek  için gelenin  olmadığını  ifade eden  Selahattin  Telli,  "Yeni  nesillere  bu  mesleği öğretecek  ustaların  da kalmadığım"  kaydetti. 


EYLE 
BİZİ 

Alfud 

(Emekli  Öğretmen) 

Allah  Allah  diyelim Gül  bahçesine  girelim Nimetlerinden  yiyip 
Her  günümüze  şükredelim 

Allah'tır  daim  yolumuz Onun  izniyle  kalkar  kolumuz Daima  anar  onu  çoğumuz Ananlardan  eyle  bizi 

Varma  zalimin  yanına Kıyma  yoksulun  canına Daim  eyle  erenlerin  yoluna Olanlardan  eyle  bizi 

Aldanma  dünyanın  varına İşini  koymuş  Hakk  yoluna Beratım  almış  sağ  eline Kurtulanlardan  eyle  bizi 

Ova  gibi  sıratından  geçen Ab-ı  hayat  suyundan  içen İyiyi,  doğru  yolu  seçen Kullarından  eyle  bizi 

Misk-i  amber  kokan  tenleri Allah  Allah  diyen  dilleri Hiç  haram  almamış  elleri Olanlardan  eyle  bizleri 

Güller  gibi  solmadan  açan Kelebek  gibi  zarif  uçan Allah'ı  bilip,  yoluna  koşan Kalanlardan  eyle  bizi 

Ayrılmamış  atasının  izinden Kalkmamış  babasının  dizinden Öpmüş  annesinin  melek  yüzünden İyilerden  eyle  bizi 
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ES EKO  200  TR  M  FANYHBOÖO  009022 2  ö  marka, model,  sicil  no.lu  ödeme  kaydedici  cihazıma  alt levhamı  kay  bettim.  Hükümsüzdür. 

Çağdaş  Soy  el 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  Hanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  500  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Akademisyenlerin Bildirişi 

Ö+H&l  G&Upr 

Yaklaşık  kırk  yıldır  terörle  yapılan  mücadelede  gelinen  boyutta terörün  içine  düştüğü  acziyet,  ve  zafiyet;  terör  örgütü  kadar  millet içinde  bir  şekilde  unvan  elde  etmiş  bazı  kesimleri  de  son  derece rahatsız  etmişe  benziyor  olmalı  ki,  ne  şekilde,  hangi  şartlarda  ve hangi  ortamlarda  unvan  aldıkları  malum  olan  akdemiysen  sıfatlı  bîr takım  ecnebi  fikirli  sanki  misyonerler  harekete  geçerek  devletin zulüm  ve  adeta  soykırım  yaptığı  iftirasıyla  tepki  gösterdiler. 
Gösterilen  tepkinin  ve  tepki  gösterenlerin  adı  hazır!  Demokratik ülkelerde  devlet  halkına  böyle  bir  baskı  uygulayamaz.  Bu  cümleyi sözüm  ona  akademisyenler  söylüyor  ya  haklılar  öyle  mi?  Onların  bu sıfatı  nasıl  aldıkları  yolunda  görüşlerimizi  paylaşmak  isteriz. 
Birbirlerine  sundukları  güya  lezlede"  bir  takım  unvanlar  almak suretiyle  kendilerine  akademisyen  sıfatı  takan  Doç.,  Yar.  Doç.(  Prof., yazar,  aydın,  araştırmacı,  öğretim  elemanı...  v.s.  Ecnebi  fikirli,  içi boş  bilim li,  tuhafiyeciden  temin  cübbeli,  keçisakallı,  pipo  ağızlı, özenti  gözlüklü,  kiralı  vicdanlı,  devşirme  bil  imli,  devlet  ve  millet düşmanı  akademisyen  sözüm  ona  insanlar  olduğu  kanaatindeyiz... 

Sıfatian  var  ya  konuşurtar.  O  sıfatı  nasıl  ve  hangi  şart  ve ortamlarda  elde  ettiklerini  özetledik.  Ayrıntılarına  girmek  istemeyiz. 
Tarihin  her  devresinde  ve  her  ortamında  kurtarıcıların okumuşlardan  çıktığı  gibi  hainlerin  de  yine  okumuşlardan  çıktığı tezi  en  yakın  örneğiyle  işte  bu  gün  tezahür  etmiştir.  Sovyet Rusya'sındaki  komünist  rejim  kalıntılarının  sanırız  yeıyüzündeki son  örnekleridir  bu  bildiriye  imza  atan  akademisyenler.  Bunlara; Marksist-Leninist  bir  örgüt  olan  PKK  terör  örgütünün  cübbeli, kravatlı  ve  üniversiteli  kelaynak  kuşları,  Bunları;  bilimi  ideoloji emrine  bahşiş  veren  bonkör  ayyaşlar,  Bunlan;  vatan  bütünlüğünü ve  millet  birliğini  zampara  hovardalığında  harcamaya  müsait aşağılık  mahluklar,  Bunları;  öğrencilerine  hokkabazlık,  ecnebi hayranlığı,  din  düşmanlığı,  milli  değerler  kalpazanlığı,  kopya sanatkarlığı,  iflizyon  bilimciliği  öğreten  harakiri  şapşalları  diye düşünüyoruz...  Aziz  milletin  ersesinde  boza  pişiren  terör örgütünün  bitmesinden,  kanının  çekilmesinden  ve  ortadan kalkmasından  son  denece  rahatsız  olan  sütsüzler  olduğunu düşünüyoruz.  Ey  millet!  Kimlerle  mücadele  mecburiyetinde olduğunu  gör,  bil,  öğren!  Bu  akademisyen  sıfatlı  solucanların  hangi tarlada  yetiştiğini  merak  edersen,  bunlan  kimin  ve  nasıl savunduğunu  gör  yeter.  Bunların  tamamı  ey  millet!  Bu  tiplerin, hangi  tadanın  ürünü  olduğunu  bu  millet  çok  iyi  biliyor.  Bir  asra yaklaşan  zamandan  beri  iradesini  onlardan  yana  koymamasının sebebi,  bunların  meşrebinin  bilinmesinden  dolayıdır.  Artık  hükümet ve  devlet,  dışarıdaki  desîekgler  ve  içerdeki  sütsüzlere  rağmen milletin  başına  bela  olan  terör  vandalını  bitirme  kanal  ığmdadjr, bitmek  üzeredir.  Terör  varlığını  sermaye  eden,  terörün  varlığını siyasi  sermaye  yapanlann  da  hevesi  başa  çıkacaktır.  Terörle  direkt ve  ya  dolaylı  bağlantısı  olanlar  iç  in  Eşrefin  bir  dizesini  paylaşarak noktalayalım.  "Ne  İtalyan,  ne  Yuana’dıç  ne  Frenk;  Taşra  kıptisine benzer  pezevenk."  Eğer  bu  az  ise  bir  de  Neyzen'den  gönderelim bunların  ruhuna.  "Ben  sana  ti.. k  demem,  B..klar  duyar  ar  eder.  Bir zerren  düşse  b..ka,  Onu  da  murdar  eder."  (Onları  ifade  edecek  daha kibar  bir  kelime  silsilesi  bulamadığım  için  bunları  kullandım,  affınıza sıgmınn^ 
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Kızılay  Başkanı  Özdemir 2015’i  değerlendirdi 


Türk  Kızılay'ı  Taşova  Şube 
başkam  Özgür  Özdemir,  2016 
yılında  hedeflerinin,  75 D  ünite kan  toplama  k  otd  uçunu  söyledi . 

Özdemir,  yaptığı  açıklama¬ da,  201 Ö  yılında  da  kara  bağışı kampanyaları  yapmaya  devam edeceklerini  belirtti, 

İlçedeki  vatandaşlardan kampanya  tara  destek  ol  m  ala  rım isteyen  Özdemir,  11 2015  yılında 


18  sefer  düzenlediğimiz  kan  bağışı  kampanyaları yia  681  ünite kan  toplanmıştır.  2016  yılında sivil  toplum  kuruluşları,  resmi kurumlar,  basın  ve  halkımızın desteği  ile  hedefimiz  750  ünite kan  toplamaktır.  Tüm  vatandaşlarımızı  kan  bağışında  bulunma¬ ya  davet  ediyorum 11  diye  konuştu. 


•  ■ 

Önder  ailesinin uzuntulu  gunu 


Aslen  ilçemiz  ballıca  (Daima)  köy  ünden  olup,  dem  ir- çimento  ticareti  ile  iştigal  eden 


Kani  Önder  eşini  kaybetti. 

13  Ocak  2016  Çarşamba 
günü  vefat  eden  Gülten  Önder (66) 'İn  cenazesi  ballıca  köyü  camiinde  kılınan  İkindi  namazına müteakip  cenaze  namazının  ardından  köy  kabristanlığında toprağa  verilmiş  olup,  merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet, kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş sağlığı  dileriz. 


Akgül uzuntulu  gunu 


Sepetli  köyünden  merhum Ahmet  Akgül' ü  n  eşi,  ilçemiz  eski esnaflarından  İsmail  ve  İbrahim ile  Devlet  Hastanesi  Müdürü  İsa Akgül 'ütı  anneleri  Emine  Akgül 
(87)  vefat  etti. 

Bir  süredir  rahatsızlığı  nedeni  ile  tedavi  görmekte  olan merhumenin  cenazesi,  14  Ocak 


2016  Perşembe  günü  Sepetli 
köyünde  ikindi  namazı  sonrası kılman  cenaze  namazının  ardından  köy  kabristanlığında toprağa  verilmiş  olup,  merhumeye  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet, kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş sağlığı  dileriz. 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:.  Ah  met  GÜNAYDIN 

lifi  ı, 

iri 
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# 

ilçe  Sağlık  Müdürü  Demirelli kanser  konusunda  uyardı 

M  t  ^ 

Erken  Tanı  Hayat  Kurtarır!  . 

I  Korku  Değil,  Bilmek  Seni  Yaşatır!  I 


Taşova  Sağlık  Müdürü  Orhan  Demirelli  kanserle  ilgili  açıklamalarda bulundu. 

"Kanserin  ülkemizde görülme  sıklığındaki  artışa  dikkat  çeken  Dr.  Demircili  "Kanserin  erken teşhisi  ve  doğru  tedavisiyle  ölüm  oranı  dddi  bir şekilde  azalır.  Bu  da  kanser  taramalarıyla  mümkündür.  Yüksek  maliyetli bu  taramalar  ülkemizde 


ücretsiz  yapılmakta  ve  daha  sağlıklı  bir  toplum  hedeflenmektedir.  Bu  çerçevede  toplum  sağlığı merkezimizde  ve  aile  hekimliği  birimlerimizde  taramalarınızı  yaptırabilirsiniz"  dedi. 

MAMOGRAEİ  -40-69 yaş  aralığındaki  her  kadına  ücretsiz  yapılmakta  ve ilçemizde  her  Salı  mamografl  için  başvuran  hastalar Amasya /KETEM  e  (Kan- 


ser  Erken  Teşhis  ve  Eğitim Merkezî)  ücretsiz  ulaştırılmaktadır.  Ülkemizde her  B  kadından  biri  meme kanserine  yakalanma  riski altındadır.  Kesin  teşhis mamografl  ile  konulmakta olup.,  40-50  yaş  arası  kadınların  2  yılda  birr  50-70 yaş  arasındaki  kadınların her  yıl  yaptırması  gerekir. 
HPV-DNA+PAP  SMEAR- 
30-65  yaş  aralığındaki  her sağlıklı  kadının  yaptırması gerekir.  Bu  test  İte  kişide 


rahim  ağzı  kanseri  var  mı ya  da  ileride  kansere  yol açabilecek  hücre  oluşumu varlığı  saptanmış  olur. 
Rahim  ağzı  kanseri  hiçbir belirti  vermez  ve  1  defa yapılan  testin  normal  sonuçlanmasının  ardından  S yılda  bir  tekrar  yaptırılması  gerekir.  Ülkemizde meme  kanserinden  sonra kadınlarda  en  sık  görülen 
2.  kan  ser  türüdür. 

GAİTADA  GİZLİ  KAN (GGK)=  50-70  yaş  aralığındaki  her  sağlıklı  bireyin 
2  yılda  bir  bu  testi  yaptırması  gerekir.  Basit  ve  kısa süreli  bir  işlem  sonrası kişide  kolon  (kalın  barsak) kanseri  varlığı  saptanmış olur.  Ülkemizde  en  sık  görülen  5.  kanser  türü  olan kolon  kanseri  hiçbir  belirti vermez,  risk  grubunun  yaş ortalaması  63  olup  50  yaş üstü  her  birey  risk  altındadır"  dedi. 


İmam-Hatip  Lisesi Müdürleri  ilçemizde bir  araya  geldi 


Amasya  H  genelinde bulunan  İmam  Hatip  lisesi  ve İmam  Hatip  Ortaokulu  Müdürleri  aylık  toplantısını  Taşova  da  yaptı. 

İmam  Hatip  Okulları Müdürleri  toplantısı  Taşova Kaymakamlığı  5YDV  toplantı salonunda  gerçekleştirildi. 

İmam  Hatip  okul  Müdürlerini  Taşova'da  ağırlamaktan  dolayı  mutlu  olduklarını  söyleyen  İlçe  Milli  EğFtim Müdürü  Mustafa  Tümer:  "Bu gün  il  genelinde  bulunan  İmam  Hatip  Müdürlerimizle 


bir  araya  geldi k.ZO  15 -2ÖİB Eğitim  Öğretim  yılının  ilk  bölümünün  sonuna  gelmekteyiz.  Hem  sona  erecek  ilk  yanyı  değerlendirip  hem  de  ikinci  yarıda  çocuklarımıza neyi  daha  iyi  yapabil  i  rizi  görüştük. 

Öğrencilerimizin  en  iyi eğitimi  almaları  için  elimizden  gelenin  en  iyisini  yapıyoruz.  İmam  Hatiplilik  şuuruyla  yetişen  öğrencilerimiz insanlığa  faydalı  bireyler  olacakiardırırdedi. 


Basın  Kontrol  Kurulu 


Söz  İncileri... 


:!  .MJylüdarı  dfiverrîl 


Her  yıl  Ocak  ayında oluşturulan  Basın  Kontrol Kurulu,  Amasya  Valiliği Basın  ve  Halkla  İlişkiler 


Müdürü  Hamdi  Yanık  başkanlığında  kura  çekimi  iîe yen  ide  n  ol  uştu  ru  Idu. 


15  Ocak  2015  Cuma 
günü  saat  14.00'de  Valilik ek  bl  naşı  toplantı  odasın  - da  yapılan  toplantıya  A- 


masya  merkezde  yayın yapan  Yeşilırmak,  Yeni  Emel,  Objektif,  Hedef  Amasya  ve  Güne  Bakış, Merzifon'da  yayın  yapan Bilgi  ve  Pusula  gazetecileri  ve  Taşova  Havadis  gazetesinden  Ali  Rıza  Günaydın  ve  Ahmet  Günaydın  katıldılar. 

Kura  çekimi  sonucu fikir  işçisi  gazeteci  asıl  üyeliğine  Güne  Bakış  Gazetesinden  Eylem  Boruçr  L. 
Yedek  üyeliğe  Merzifon Pusula  gazetesinden  Ömer  Mutlu,.  2,  Yedek  üyeliğe  Bilgi  gazetesinden  vahi  dd  in  Erdemir  seçildi. 

Basın  Kontrol  Kurulu 
2016  yılı  İçerisinde  Amasya  ve  ilçelerinde  resmi  ilan alan  ve  bekleme  süresinde olan  gazetelerin  denetimini  gerçekleştirecek. 


Başkan  Öztürk  2016... 


11.  yjvrûüür-  devtrrtl 

Yeşilırmak  ve  Yemişen mahallesinin  cadde  ve  sokaklarına  önümüzdeki aylarda  başlıyoruz.  Spor Toto  Genel  Müdürlüğünün katkıları  ile  merkezdeki altı  okulumuza  spor  tesisi yapımına  başladık.  Yeşil  ırmak  İlkokulu  bahçesindeki  tesis  bitmek  üzere.  Araç  filomuzu  genişlettik.  2  itfaiye,  2  vh danjör,  cenaze  aracı,  çöp toplama  aracı  ve  toplu  taşıma  aracını  belediyemize kazandırdık.  Toplam  L milyon  S0Û  bin  lira  tutarındaki  bu  araçların  bedelinin  bir  kısmını  belediye  kaynakları  ite  büyük kısmını  ise  hibe  yolu  ile sağladık.  Çöp  konteyn irfan  ile  çöpler  daha  tertipli 


toplanıyor.  Cüruflar  için yarım  variller  cadde  ve  sokaklara  konuldu.  Yine  hibe  ile  yaptığımız  meydan projesi  Ele  bu  alanı  farklı bir  bale  getirdik.  Meydan çevresindeki  binaları  vatandaşlarla  el  ele  vererek giydirme  yapıp,  estetik bir  hale  getireceğiz.  İnsana  yapılan  hizmetin  bir ibadet  olduğu  anlayışı  İle halkımız  He  İç  içe  onların meselelerini  belediyeye gelmelerine  gerek  kalmaksızın  çözmeye  çalışıyoruz.  Sivil  toplum  kuruluşlarını,  kadınlarımızı^ gençlerimizi  çok  önemsiyoruz.  Kadın  ve  gençlerimizle  yaptığımız  toplantılara  devam  edeceğiz.  Atatürk  Bulvarının  köprü  ile imam-hatEp  lisesi  arasın¬ 


daki  bölümü  asfalt  ve  tre- t  uvarı  Karayolları  uca  yapılacak.  Adliye  ile  ilgili geçtiğimiz  günlerde  zemin  etüdü  tamamlandı. 
Bu  yıl  inşaatına  başlanacak.  Organize  sera  bölgesi girişimini  yaptık.  Toprak Mahsulleri  Ofisi  için  çalışmalarımız  olumlu  sonuç verdi.  Haşhaş  alımı  konusunda  Erbaa  Itlar  ilçemize gelecekler,  fkincl  etapda buğday  atımı  için  alım merkezi  açılacak.  Pazar yeri  için  projemiz  hazır, hibe  konusunda  bir  beklentimiz  var.  2016  yılında 
1650  metrekare  alan  üze rinde  iki  katlı  kapalı  pazar  yerini  hamam  ile  Nihat Yıldırım  parkı  arasına  yapmayı  planlıyoruz.  Belediye hizmetleri  konusuna  gir¬ 


mese  de  Orman  İşletme Müdürlüğünün  ilçemize  açdmasım  çok  önemsiyoruz.  Amasya'nın  en  çok orman  alanı  olan  ilçesiyle dört  tane  şefliğimiz  var. 
Gerekti  çalışmaları  sürdürüyoruz.  Yine  Tepe  mahallesindeki  eski  sağlık  ocağına  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanlığına  bağlı bir  birim  açılması  için  girişimlerimiz  devam  ediyor." 
dedi.  Belediye  Başkan Yardımcısı  Kadir  Aydoğan ise;  "Esnafımızdan  ve vatandaşlarımızdan  araç parkı  konusunda  daha duyarlı  olmalarını  bekliyoruz.  Özellikle  kaldırım işgalleri  hem  yayaları  hem de  sürücüleri  zor  duruma düşürüyor.  Lütfen  bu  konuya  dikkat  edelim"  dedi 


Yüzyıllar  ön  cesi  kalem?  alınıp  günümüze  kadar  gelen  bu  di  l  ve gönül  güzellikleri,  söz  incileri  düşünce  ve  fikir  hayatımıza  maddi manevi  yüce  hedeflerimize  maya  olmaya  devam  ediyorlar. 

Şeb'i  y  e  I  d  a  1  y  ı  müneccimle  muvakkit  ne  bilir Mübtela  ■  yı  gama  sor  kim  geceler  kaç  saat.  Sa  bl  ı 

En  uzun  geceyi  müneccim  ile  zamandan  anlayan  bilemez. 
Gecelerin  kaç  saat  olduğunu  derdi  çekene  soracaksın. 

Güneydoğuda  yaşananları,  ocağına  ateş  düşenleri,  yerinden yurdundan  olan  lan,  ülkenin  diğer  bölgelerinden  rahat  koltuklarına yayılmış  elinde  kumanda  aleti  ile  TV  seyredenler  bilemez.  Gecelerin kaç  saat  olduğunu  orada  yaşayanlara  ve  görev  yapanlara soracaksınız. 

Edep  Ya  hu:  Bu  söz  edepli  olmaya  Allah  adıyla  davettir. 

OsmanlI'da  mektep  ve  medreselerde  "edep"  vazgeçilmez  bir dersti.  Eğitim  kunımlarının  duvarlarında,  giriş  kapılarında  "Edep  Ya Hu"yazardn, 

Diyanete  bir  vatandaşın  sorduğu  soruya  ve  ona  verilen  cevaba ancak  bu  söz  uygun  düşer  diye  düşünüyoruz:  "Edep  Ya  Hu"  (Soru  ve cevabı  hicap  duyulacak  bir  anlam  taşıdığı  için  yazmaktan  imtina ediyoruz.) 

"Göze*  i  Attar  ile  gelmez  acuze  intiza  m " 

Ziya  Paça 

Aktardan  alınan  süsleme  maddelerinin  sürülmesiyle  yaşlı kadının  yüzü  düzeltilemez.  Makyaj  ile  boya  cila  ile  yaşlı  kadına  nizam intizam  gelir  mİ? 

Sivil,  özgürlükçü,  çoğulcu,  katılıma  demokrasi,  temiz  toplum ortamı  özlemlerini  gerçekleştiren  insan  onuru  ve  hukukun  üstünlüğü temeline  oturan  çatışmacı  değil,  uzlaştırıcı  yepyeni  bir  anayasanın yapılması  üniversitelerin,  meslek  kuruluşlarının,  sendikaların,  sivil toplum  örgütlerinin,  bütün  siyasi  parti  temsilcilerinin  görüşleri, kamuoyu  eğilimlerinin  de  gözetilmesiyle  tüm  toplumca  uzlaşılan  ve toplumdaki  bütün  kesimleri  ve  kümeleri  kapsayan  bir  diyalog  ve görüşmeyle  hazırla  nacak  bir  anayasa  halkın  anayasası  olacaktır. 

Oluşturulacak  yeni  anayasa  toplumsal  bir  istişare  ve mutabakatla  günümüze  ve  geleceğe  cevap  verecek  yasaları  da  içeren ülkemizin  birliğine  toprak  bütünlüğüne  zarar  vermeden  12  Eylül ürünü  ve  darbe  yasası  olarak  nitelenen  mevcut  yasa  maddelerinin sağlıklı  bir  şekilde  ayıklanarak  yapılmalıdır.  Aksi  halde  siyasi  güç mücadelelerinin  yansımasıyla  ortaya  çıkacak  bir  anayasa  boya  ve  dia ile  yüzü  düzeltilen  yaşlı  kad  m  örneği  gibi  olacaktır. 

Siyasette,  ticarette  gözü  doymayanlara  Ömer  Hayyam  şöyle seslenmiş: 

Niceleri  geldi,  neler  istediler 

Sonunda  dünyayı  bırakıp  gittiler 

Sen  hiç  gitmeyecek  gibisin  değil  mi? 

O  gidenlerde  hep  senin  gibiydiler. 

Hayyam' m  rubaisi  net  ve  açık.  Gerisi  ders  alana  kalmış.  Gözü doymayanlara  da  balkımız  ilenmiş  toprağı  işaret  etmiş...  "  Gözünü toprak  doyursun." 

"Bunca  varlık  varken  gitmez  gönül  darlığı" 

Yunus  Emre 

Divan  Edebiyatı  ustalarından  Prof.  İskender  Pala  '  Bu  dizeyi  elli kere  okusanız  elli  kere  ferahlarsınız.  Yalan  dünyanın  ardına düştüğünüz  ölçüde  kafanıza  dank  etmesi  gereken  bir  dizedir  ve dünyalıklar  için  çırpındığımız  kadar  günümüzdeki  daralmanın artacağım  söyleyip  durur.  Gönül  darlığından  kurtulmak  için  bu d  izeden  daha  hikmetli  bir  öğüt  bize  göre  ya  Hadis  ya  Ayet  olabilir." 

Başka  söze  hacet  var  mı? 

Geçmişin  söz  incileriyle  günümüzü  yorumlamaya  çalıştık.  Sözü ve  yazıyı  kısa  tutmalı. 

Ahmed’i  Hani'nin  söylediği  gibi: 

İsterse  inci  gibi  çok  değeri  i  olsu  n  sözler 

Fazla  uzatıldığı- zaman  değersizle  s  ir  ler. 

İnanç  kültürümüz  sözün  kısa  olanının  makbul  olduğunu  hatta sözün  sadece  kısa  olanını  tercih  etmeyi  değil,  konuşmaktansa susmayı  tavsiye  ediyor.  Zira  kemal  ehli  kemalatı  sükûn  ile  bulmuştu hep... 


Sayfa:  4 


TAŞOVA  HAVADİS 


19/01/2016 


Taşovaspor:  3  Amasya  Belediye:  2 


Taşova  Spor,  Amasya 
1.  Amatör  Küme  futbol  ligii ikinci  haftasında  sahasında  oynadığı  maçta  Amasya  Belediye  Sporu  3-2 yenerek  haftayı  üç  puanla kapattı. 

Taşova  stadyumunda 
1?  Ocak  2016  Pazar  günü saat  14.00  de  oynanan maçı;  Belediye  Başka nn Bayram  Öztürk,  Başkan Yardımcısı  Kadir  Aydoğan, Emniyet  Müdürü  ilhan Sönmez,  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  İlçe  Müdürü  Ahmet  Dayı  baş,  Taşova Hentbol  Spor  kulübü  Başkanı  Ömer  Sayar,  Sportif Direktör  Sercan  Şenel,  Amasya  ASKF  Temsilcisi Şeref  Aykaç,  Amasya  Spor Kulübü  eski  başkalarından  Ümit  Ağış  ve  çok sayıda  tarafta  r  izledi . 

Maça  her  iki  takımda kontrollü  başladı.  Amasya Belediye  Spor  tarafından maçın  27.  dakikasında  sağ taraftan  Taşova  spor  ceza sahasına  yapılan  ortada Taşova  spor  oyuncuları 


faul  nedeni  ile  bir  an  durakladılar.  Amasya  Belediye  spordan  Cihan  durmadı ve  kafa  ite  topu  ağlarla  buluşturdu  ve  Amasya  Belediye  sporu  1-0  öne  geçirdi. 

Maçın  kalan  bölümünde  başka  gol  olmayı  nca  ilk  ya  rı  Amasya  Bele  - diye  sporun  1-0  üstünlüğü ite  sona  erdi. 

Maçın  İkinci  yansına hızlı  başlayan  Taşova  spor SÛ.  daki  kada  Mu  ha  m  met Salim  sol  taraftan  rakiplerini  bir  bir  geçerek  ceza sabası  içinde  Metin'e  verdiği  gollük  pası  Metin  gole 


çevirdi  ve  skor  l-l  oldu. 

Maçın  57.  dakikasında  Amasya  Belediye spordan  Halil,  ceza  sahasının  sol  tarafından  yaptığı  vuruşla  tekrar  Amasya  Belediye  sporu  2-1  öne geçirdi. 

Maçın  72.  dakikasında  tekrar  sahneye  çıkan Muhammet  Salim  yine  sol taraftan  rakiplerini  bir  bir geçerek  topu  ceza  sahası içinde  Resul  İle  buluşturdu.  Resul  bu  pası  gol  İle sonuçlandırdı  ve  Taşova spor  tekrar  maçta  2-2 beraberliği  sağladı. 

Maç  bu  sonuçla  bit¬ 


mesi  beklenirken  Taşova Spor'dan  Metin  orta  sahadan  kaptığı  topu  Şeref ile  buluşturdu.  Şeref  aldığı topla  kaleciyi  de  geçerek topu  boş  kaleye  gönderdi ve  Taşova  sporu  maçta  ilk kez  3-2  öne  geçirdi. 

Maçta  kalan  sürede başka  gol  olmayınca Taşova  Spor  maçtan  3-2 galip  ayrılarak  hem  ilk  galibiyetini,  hem  de  ilk  iiç puanım  aldı. 

Ayrıca  Taşova  spor takımının  11  forma  nolu sol  kanatta  oynayan  Muhammet  Salim  Taşova  £- poridan  yetişen  ülkemizin yaklaşık  15  ayrı  üst  düzey takımında  oynayan  ve profesyonel  liglerde  üç şampiyonluk  yaşayan  ve şu  an  Göztepe  U  21  takım antrenörü  Zafer  Uysal'ı, oynadığı  futbol  ve  sahada duruşu  ile  Zafer  Uysal'ı anımsatması,  acaba  yeni bir  Zafer  Uysal'mı  geliyor diye  düşünmemize  sebep oldu. 


ADEF  Genel  Başkanlığına  Saim Dikmen  yeniden  seçildi 


2006  yılında  İstanbul'da  AmasyalI derneklerin  bir  araya  gelmesi  ile  kurulan  Amasya  Dernekler  Federasyonu (ADEF)  Beşinci  olağan  genel  kurulunu 
17  Ocak  2016  Pazar 


günü  gerçekleştirdi. 

70  derneği  n  üye 
olduğu  kongre  saat 
14  .00' de  Kağıthane 
Belediyesi  Kültür merkezinde  TV  ve 
Radyo  programcısı aynı  zamanda  Des¬ 


tekliler  derneği başkanı  Salih  Turgut'un  sunumuyla başladı,  Genel  kurula,  mevcut  başkan 
Saim  Diken  ve  Mehmet  Parlak  başkan adayı  olarak  katıldılar.  Şehitler  için  1 


ruşu  ve  istiklal  marşının  okunmasının ardından,  konuşmacılar  söz  aldılar. 
Daha  sonra  başkan adaylarının  konuşmaları  ve  gündem maddelerinin  icrasından  sonra  seçimlere  geçildi.  Bu  güne kadar  yapılan  kongreler  içinde  en  çok delegenin  katılmış olduğu  gözlerden kaçmadı.  Amasya dernekler  federasyonun  tüzüğü  gereği,  her  dernekten  3 
delegenin  oy  kullandığı  seçimde  182 
üyenin  oy  kullandığı açıklandı.  Bu  oylama sonunda  1  oy  geçer¬ 


siz  sayıl  irken,  122  oy alan  Saim  Diken  yeniden  ADEF  Genel başkanlığa  seçilirken,  diğer  aday 
Mehmet  Parlak  59 
oy  aldı. 

Teni  yönetim  şu isimlerden  oluştu: 

Saim  Diken- 
Başkan,  Turan  Sayar-  Başkan  yardımcısı,  Remzi  Acar,  Emine  Doğan,  Hüseyin  Duman,  Ali 
Conba  ,  Al  i  Türk,  Serdar  Kaplan,  Ali  Kel, Bayram  Zorgül,  Tuncay  Altun  kaya,  Bayram  Göbel,  Turgay Ünsal,  Zafer  Polat, Yasin  Ak 


Başarılı  golcümüz  Burak  Gündüz Osmaniye  Sporda 


Sezonun  ilk  yarısında  Yozgat  Amatör  Liginin  şampiyonluk  adayların¬ dan  Sorgun  Beleri  iyespor  forması  giyen  25  yaşındaki  başarılı  forvet  Burak Gündüz  BAL  S.Grup takımlarından  Ûsmaniyespor  FK  ile anlaşmaya  vardı . 


Uzun  boyu  ve  fiziği  İle  dikkat  çeken golcü  isim  ligin  2. 
yarısında  Osmaniyespor  için  mücadele  edecek. 

Başarılı  golcü 
Burak  geçtiğimiz  sezon  attığı  gollerle Erbaa  sporun  BAL Ligine  çıkmasında büyük  emek  vermiş¬ 


ti  ve  daha  önce  grubumuz  takımlarından  Yeni  Amasyaspor,  1926  Bulancak- spor  ayrıca  Ata  kum Belediyespor,  Kı~ nkkaiespor,  19  Mayıs  Belediyespor, Taşovaspor  takımlarında  forma  giymişti. 


Taşova  Hentbol’den takıma  takviye 


Hentbol  Erkekler  Süper Lig  ekiplerinden  Taşova  Hentbol  spor  kulübü  Ukranya'nın Ztr  Zaporozhye  takımından Maxim  Biegai'ı  kadrosuna kattı. 

Kulüp  Başkanı  Ömer  Sayar  T'Takım  olarak  geçtiğimiz yılkı  başarımızı  tekra Hamak ve  bu  sezon  ligi  en  azından  ilk dört  arasında  tamamlamak ve  geçtiğimiz  sezon  kıl  payı kaçırdığımız  Türkiye  kupası döıUü  finaline  katılmak  için 


takımımıza  takviye  yaptık. 

Bu  sezon  Hentbol  erkekler  süper  ligi  geçtiğimiz  sezona  göre  daha  çekişmeli  ve  zor geçiyor. 

Taşova  Hentbol  olarak kadromuzu  zenginleştirmek için  takımımıza  katkı  sağlayacağına  inandığımız  Ukrayna'nın  Ztr  Zaporozhye  takımından  sağ  oyun  kurucu Maxim  Biegai'ı  kadromuza dahil  ettik ,r dedi. 


Anadolu  Lisesi’nin 


futbolda  başarısı 


İlçemizin  güzide  okulu Taşova  Anadolu  Lisesi 'n in futbol  takımından  büyük  haşan. 

ilçemiz  Anadolu  Lisesi futbol  takımının  Amasya'da gösterdiği  performanstan sonra  görüşlerini  sorduğumuz  okul  yöneticileri, 

"15  Ocak  2016  günü  Amasya'da  yaptığımız  yarı  final maçında  Amasya  Lisesi  futbol takımını  4-1  yenerek  finale çıktık,  Öğrencilerimiz  iyi  per¬ 


formans  sergilediler,  yüzümüzün  akıyla  döndürdüler. 
Kendilerini  tebrik  ediyoruz. 

Final  maçı  ise  20  Ocak 
2016  Çarşamba  gürü  Amasya 
12  Haziran  Lisesi  ile  yapılacak.  Futbol  Takımımızın  değerli  oyuncularını  ve  Beden Eğitimi  Öğretmenlerimiz  Şeref  Taş  ile  Ömer  Kuıt'u  tebrik ediyoruz.  Önümüzdeki  Çarşamba  günü  yapacakları  maçta  kendilerine  şimdiden  haşanla  r  d  i  I  tyo  ruz. "  d  ed  1 1  er. 


Hidayet  Özkan  son yolculuğuna  uğurlandı 


İlçemiz  eski  kasap  es-  müteakip  kılınan  cenaze  narı  afla  rın  darı  Halil  Özkan  14  mazından  sonra  Doğu  Mahal-Ûcak  2016  Perşembe  günü  leşi  mezarlığına  defnedildi, hayatım  kaybetti.  Merhuma  Cenab-ı  Al- 

Merhumun  cenazesi  15  tahtan  rahmet,  kederli  ailesi Ocak  günü  Cuma  namazına  ve  yakınlarına  sabırlar  dileriz. 

ZAYİİ- 

06  FD  SB36  plakalı  aracıma  ait  Ruhsat  belgesini  kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Hilal  Sucu 


